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Terugblik jongerenweekend Munte '‘opstanding’

Het was wederom een vrolijk en
verbindend samenzijn tijdens ons
lenteweekend in Munte. Op het laatste
nippertje hebben we het kasteel
afgezegd en zijn we gaan kamperen bij
Mattias en Roxanne! Dat was een goede

zet want het zorgde ervoor dat er

verschillende mensen 'op bezoek' zijn
gekomen voor enkele uren of een dag of langer. Zo was het een blij wederzien

met onze Gentse vrienden bijvoorbeeld!

Ook nieuwe mensen vonden hun weg naar Munte, wat ons altijd verheugt!
De aanwezige kinderen zorgden voor een speelse en vrolijke stemming, het is

leuk om te zien hoe ook zij hun plekje vinden in het geheel.

Roxanne en Mattias namen ons mee naar de Christoforusgemeenschap en hun
stukje paradijs in wording: een weide met bosje dat zij zullen omvormen tot
vruchtbaar verblijf voor plant, dier en mens. We deden er het 'haleluja’ in

euritmie om de plek te zegenen.

Wegens een misverstand is het gesprek met de Gentse initiatiefgroep niet
doorgegaan, we hadden ernaar uit gekeken. Het weerhield ons echter niet om
met elkaar in gesprek te treden over het thema 'opstanding’, wat nieuwe
inzichten tot stand bracht.

Op zondagochtend lazen we onder initiatief van Hannes samen de imaginatie

die Steiner gaf voor Pasen.

Het was een voedend samenzijn en we kijken al uit naar het volgende!

Volgende jongerenweekend: in Stekene!

‘Midzomer'

Je bent van harte uitgenodigd op het
volgende jongerenweekend!

Ditmaal zal het weekend plaatsvinden
in het wonderlijke bos "De Druide" te

Stekene. De locatie beschikt over een

prachtig amfitheater, tipi en boomhut

voor de kids. Een plek om tot rust te komen en tijd voor jezelf te nemen.

Als je graag nieuwe en oude vrienden ontmoet en er eventjes tussenuit wilt of
op een fijne manier midzomer wilt vieren, kom dan zeker meedoen!
We maken er een voedend weekend van met natuur, ontmoeting, lekker eten,

kampvuur en een bijzondere aandacht voor de midzomer energie!

Midzomernacht, omstreeks 21 juni, is het keerpunt van het licht, de
zomerzonnewende. De dagen worden vanaf deze dag weer korter en de nachten
langer. De oude, voorchristelijke natuurreligies, die veel aandacht hadden voor
de werelden naast de onze, beschouwden dit moment in het jaar als bijzonder.
Contact met de wereld van de natuurwezens en die van de overledenen werd
even wat gemakkelijker; de sluier tussen onze wereld en de andere werd veel
dunner.

Toen het christendom begon te overheersen, werden de al bestaande
jaarfeesten omgevormd naar christelijke feesten. De oude kern is soms voor een
deel bewaard gebleven. Voor 24 juni geldt dat deze datum binnen het
christendom wordt beschouwd als de geboortedag van Johannes de Doper.
Johannes de Doper bereidde de mensen voor op de komst van Christus. Hij
doopte de mensen tot christen in de rivier de Jordaan. Johannes de Doper gaf de
mensen als boodschap mee dat zij niet altijd zorgeloos konden genieten, maar
dat er nu een tijd zou komen van het naar binnen kijken.

Het Sint Jan van nu is vanuit antroposofisch oogpunt een vrolijk en uitbundig
feest, een feest van samenzijn met elkaar. De diepere vertaling van het Sint Jan
van nu gaat ook over de intuitieve mens, harmonie in de wereld om ons heen en
tussen de mensen. Het ervaren van eenheid tussen onszelf en de elementen, de
aarde.. wij stammen allemaal uit dezelfde goddelijke oorsprong.

('Antroposofisch Leven')

Heb je interesse om deel te nemen?

Meld je aan door te mailen naar: impulsantroposofie@protonmail.com

Praktisch: het weekend gaat door van vrijdag 8 juli 18u tot zondag 10 juli 12u in
het pittoreske Stekene. We zullen daar kamperen (breng je tentje mee)! Er is ook
slaapplek beschikbaar in de tipi, gelieve bij de aanmelding aan te geven of je
hier gebruik van wenst te maken.

Prijs: We betalen onze kosten voor het eten en een kleine bijdrage aan de plek.

Reken op maximum 40 euro per persoon.

Tot dan!

Jappe, Carol, Melanie en Pieter

© Hugo Van Beveren

Alchemie van het alledaagse: wees er bij!

Alchemie van het alledaagse

Jaartraject antroposofie en levenskunst

De voorbije 8 maanden hebben we hard gewerkt aan het nieuwe
initiatief 'Alchemie van het alledaagse - jaartraject antroposofie en

levenskunst'.

In de vorige nieuwsbrief introduceerden we reeds het jaartraject en we zijn heel

blij dat we jullie nu kunnen laten weten dat de inschrijvingen geopend zijn!

Het belooft een boeiend traject te worden, alle mensen die wij benaderden om
mee te werken zeiden meteen ja en ook bij ons is het enthousiasme groot :) We
hopen met dit initiatief bij te dragen aan de ontwikkeling van een spiritueel
mens- en wereldbeeld en wel zodanig dat het de dagelijkse handelingen en het

dagelijkse leven op een paktische wijze doordringt.

We zijn verheugd dat we een line up kunnen aanbieden van zowel jonge als

ervaren sprekers en begeleiders!

Eentipje van de sluier:

Module 1 gaat over mens zijn. Je wordt op weg genomen door Melanie en lanthe
Lauwaert die aan de hand van het Parsifal verhaal de thema's vrijheid en liefde
zullen brengen; door Mathijs van Alstein die het over het zoeken naar waarheid
zal hebben in de draaikolk van de moderniteit; en door Luc vandecasteele die in

zal gaan op de mens als gelaagd en geestelijk wezen met de nadruk op gender.

Module 2 gaat over mens-zijn in ontwikkeling. Bastiaan Baan neemt je mee
doorheen het dagelijske leven als scholingsweg ; Christine Gruwez gaat in op het
tijdgenoot worden en het midden tussen goed en kwaad; en met Yo en Karel
Bellinkx gaan we aan de slag met biografische wetmatigheden om dichter bij

onze levensopdracht te komen.

Module 3 gaat over mens-zijn in de wereld. Bart Vanmechelen gaat aan de slag
met het thema samenwerking; Reinoud van Bemmelen brengt het thema
broederschap inrelatie tot geld en eigendom; en tot slot zal Johannes

Kronenberg ons leren van de aarde te houden en werken aan een nieuwe bodem.

Dit alles wordt gebracht op een ademende manier, aan de hand van oefeningen

en kunstzinnige en sociale methodieken.

Als je er snel bij bent, geniet je van €100 korting op het hele traject! Je betaalt
dan slechts € 650 in plaats van € 750. Deze vroegboekactie loopt tot 1juni 2022.

Inschrijven kan hier!

Neem zeker een kijkje op de website: www.alchemievanhetalledaagse.be. Daar

vind je alle nodige info, zowel praktisch als inhoudelijk.

We hopen velen van jullie te mogen verwelkomen als deelnemers en op die

manier samen te bouwen aan een menselijke wereld!

Pieter en Melanie

Metamorfose '22: een impressie

Wetenschap kan mensen slechts verbinden als
ze de mens in zijn geheel omvat en deze
reflecteert. Ze verdeelt als ze het menszijn bij
voorbaat herleidt tot de stof, tot materiéle

processen, tot één aspect van de werkelijkheid.

Tijdens het weekend van 22 tot 24 april
verzamelden een 200 tal mensen in de Hibernia steinerschool in Antwerpen voor
de langverwachte internationale conferentie 'Metamorfose '22', georganiseerd
door de Antroposofische Vereniging in Belgié en de Antwerpse initiatiefgroep

antroposofie.

Het werd een inspirerend samenzijn, met degelijke bijdrages door sprekers en

werkgroepleiders.

De boodschap kwam over, de inhoud kon landen: wetenschapsmetamorfose kan
enkel tot stand komen wanneer we in de mens zelf beginnen met het
ontwikkelen van levend denken. Een levend denken ontwikkelen we wanneer we
het denken niet als 'het leren van een theorie' opvatten maar via het denken een
eigen vaardigheid (wil) ontwikkelen. De wilsactiviteit die doorheen het denken
plaatsvindt, maakt een levend denken mogelijk. Deze manier van denken is te
oefenen op verschillende manieren, onder andere het studeren van 'Filosofie
van de vrijheid" of de westerse meditatieweg zijn zeer geschikte
scholingsmethoden.

Vanuit dit levende denken kan de wetenschap metamorfoseren tot een
verbindende wetenschap, een wetenschap die de mens kan kennen in zijn ware
aard, als geestes-ziele wezen. Hieraan bij te dragen is één van de belangrijke

taken van de Antroposofie en haar gemeenschap.

We zijn de orgnisatoren dankbaar om deze conferentie tot stand te brengen.

Het valt op hoe de 'oudere' generatie antroposofen in Belgié dingen blijven
organiseren, initiatief blijven nemen en hun energie blijven inzetten.

Waarschijnlijk vanuit een gevoel van urgentie in deze turbulente tijden.

Ook wij jongeren voelen deze urgentie en het is spannend om te zien hoe wij

daar vanuit onze generatie een antwoord op (zullen) bieden.

Hopelijk kunnen zich in de nabije toekomst meer en meer jonge mensen
engageren om het levende denken te ontwikkelen, opdat we vanuit onze jongere
generatie onze bijdrage kunnen leveren aan de metamorfose van de
wetenschap en het dominerende materialistische mens- en wereldbeeld.

Dit vraagt inspanning van het individu en is des te gemakkelijker vol te houden

als we elkaar in gemeenschap kunnen treffen in ons streven.

Met ImpulsA proberen we voor dit samenwerken en samenzijn mogelijkheden te
scheppen. We hopen in dit netwerk, in deze groeiende gemeenschap, nog vele

jonge mensen te mogen verwelkomen!

Deel deze nieuwsbrief!

We proberen om zoveel mogelijk geinteresseerden te bereiken. Aangezien we

nog maar recent online zijn met de website en nieuwsbrief zou het ons enorm

helpen mocht je deze nieuwsbrief mee verspreiden. Ook jongeren die interesse
zouden kunnen hebben voor de jongerenweekends, mogen aangeschreven
worden. Zo kunnen we, naast een ImpulsA netwerk, ook een mooi

jongerennetwerk uitbouwen!
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Aanmelden op de nieuwsbrief

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.» Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. « Voor een goede

ontvangst voegt u info@impulsantroposofie.org toe aan uw adresboek.
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